Vakantie 's-Hertogenbosch 1971

In 1972 gingen een maatje en ik op lift vakantie

Liftend van dorp naar stad.

De eerste autorit ging van Vlaardingen naar Dordrecht,
van Dordrecht naar Woudrichem, toen naar Zaltbommel
en van Zaltbommel naar "s-Hertogenbosch.

Daar aangekomen bleek er geen jeugdherberg meer vrij te zijn.
Hotels waren niet te betalen dus zat er niets anders op dan een
slaapplek te vinden in de natuur. En die vonden wij!

Het was op een heuvel die uitkeek over het centrum.

Gelukkig hadden wij spullen en een slaapzak bij ons.

Het was inmiddels laat en we gingen de slaapzakken uitrollen.
We zochten beiden een plekje wat lekker lag.

Peter had het beste plekje in het zachte gras onder een boom.
Ik lag ook onder een boom maar op de harde grond.

We vielen vrij snel in slaap.
Toen we wakker werden van het verkeer
glipten we uit onze slaapzak en gingen pissen.

Toen ik naar Peter keek zag ik tot mijn verbazing dat

Peter zijn gezicht opgeblazen was?

Ik vroeg wat de hel heb jij nu? Je gezicht is dik en rood.

Peter keek wat beteuterd en zij ik lag gvd op een rode mierennest.
Ik begon te lachen en zij dat hij in ieder geval zacht had geslapen.
Na een arts te hebben bezocht kreeg Peter medicijnen

die de allergie moest bestrijden.

Die dag keken honderden mensen naar Peter

of hij een vreemde ziekte had.

De vakantie was direct voorbij want Peter had er genoeg van.

Maar toen we liftend naar Vlaardingen wilde, nam niemand ons mee?

We hadden gelukkig geld voor de trein. Peter droeg een sjaal voor zijn
gezicht anders hadden we waarschijnlijk niet eens de trein in gemogen..

Peter heeft nooit meer buiten geslapen.
In memoriam aan Peter Kastelein



