
Toverbal 1972

Midden in de winter met een spijkerjasje op de Puch naar Maassluis.
Dat gebeurde op een zaterdag middag toen we naar de toverbal gingen.
De toverbal was een zeer gezellig jongerencentrum in Maassluis.
Toen wij laat in de avond naar huis wilden sneeuwde het vreselijk.
En wij hadden alleen dat spijkerjasje aan. 
Op de Puch naar Vlaardingen in een spijkerjasje.
Niet voor te stellen? Vreselijk koud, glad en nat.

Wij hebben toen iets gedaan wat eigenlijk niet netjes was.
Namelijk twee warme afghaan jassen van de kapstok gepikt.
Je kent ze misschien nog wel die heerlijke gevoerde naar schapen 
stinkende jassen.
En precies de goede maat ook nog? 
Die hebben er echt voor ons gehangen.

Natuurlijk niet leuk voor de eigenaars maar wel heerlijk warm..
Na een rit van een uur kwamen we aan in Vlaardingen.
Stijf onder de sneeuw en toch nog verkleumd van de kou.
Die jassen stonken een uur in de wind.

Twee weken later hebben we de jassen weer meegenomen
en stiekem op de kapstok teruggehangen..
We zijn hierna een poosje niet meer in de toverbal geweest.

Appie de vlag

Op een andere dag gingen we weer is naar de toverbal.
Maar een vriend van Jan S wilde graag is mee.
Achterop de Puch bij Jan.
Appie zo was zijn naam was een hele magere knaap.
Hij woog slechts 43 kilo.
Toen Jan over de zuidbuurtseweg scheurde, ja scheurde
had je veel verhogingen in het wegdek.
Jan reed over zo'n verhoging en bij het neerkomen
werd Appie gelanceerd. Appie had alleen Jan zijn schouders
nog vast en hing als een vlag achter hem aan.
Bij de landing klapte Appie op het achterzitje en kon zich nauwelijks
vast houden. 
We zijn gestopt omdat ik achter Jan reed en alles zag gebeuren.
Ik heb in mijn broek staan te zeiken van het lachen.



Verkering

Op een gegeven moment kregen wij beide verkering in Maassluis.
Die meiden kwamen uit Maassluis en waren veel te vinden
in jeugdhaven en de toverbal.
Vaak lagen we achter de grote oliekachel te vozen in de toverbal.
Op een dag hadden we afgesproken in Schiedam tijdens de kermis.
Mijn vriendin was er wel maar van Jan niet?
Jan balen natuurlijk. Toen ik met mijn vriendin sprak vertelde zij
dat haar vriendin was omgekomen in een auto ongeluk.
Jan was er ondersteboven van en is direct naar huis gegaan.
Dit betekende gelijk het einde van de relaties.

Inval in de toverbal.

Tijdens een een avondje film in de toverbal werd er een inval gedaan.
De politie had gehoord dat er drugs gedeald werden.
Nou echt dus niet. Wij lagen lekker bij de warme kachel te vrijen.
Ook waren er verschillende ouders bij die hun dochters direct mee
naar huis namen. Iedereen werd gefouilleerd en degene die drugs
bij zich hadden ingerekend. De toverbal is toen drie weken gesloten 
geweest.

In 1974 ben ik voor de laatste keer in de toverbal geweest.
Een zeer gezellige tijd met up's en downs.
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