Vreemde verhalen uit Vlaardingen. 1967

Een woning werd aangeboden voor huur.

Voorheen woonde er een echtpaar met vier kinderen.

Het huwelijk was slecht en het stel ging scheiden, althans dat dacht de buurt.

Toen nieuwe mensen het huis betrokken kwam de vader des huizes erachter dat de zolder
nogal klein was in tegenstelling tot de woonkamer?

Hij vroeg de buurman of dat bij hem ook het geval was?

Ze keken op zolder bij de buurman en de nieuwe bewoner constateerde dat deze zolder
veel groter was. Kan niet zei de buurman ik loop wel met je mee.

Tegen de muur hoorde de buurman holle ruimtes en concludeerde dat de vorige bewoner
een wand had geplaatst en niet meer had afgebroken toen hij wegging.

De nieuwe bewoner informeerde bij de verhuurder en vroeg of hij de wand mocht
afbreken. Ja was het antwoord maar er moet dan wel een opzichter komen

Zo ging de nieuwe bewoner aan de slag samen met de buurman en de opzichter.

Na enkele rake klappen begaf de wand het, en wat ze toen zagen was met geen pen te
beschrijven.

De vrouw van de vorige huurder was vastgenageld aan de buiten muur en twee kinderen
waren in plastic samen gebonden. De doodsoorzaak was moord.

De man is snel berecht en heeft 20 jaar gekregen voor drie moorden.

En de nieuwe bewoners zijn direct weggegaan en nooit meer teruggekomen.
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