De bakfiets verhuizing 1970/71

In maart 1970 verhuisde ik naar de Jacob van Heemskerkstraat.

Ik woonde tijdelijk op een zolder bij vrienden toen

Dirk Z een woning aangeboden kreeg.

Daar kon ik komen wonen voor een deel van de huur en energiekosten.
Mijn spullen stonden opgeslagen in de schuur bij mijn ouders.

De verhuizing.

Een auto was er niet en geld te weinig, dus een bakfiets huren.
Dirk zou op de bakfiets rijden en ik op de Kreidler.

Ik duwde Dirk het Liesveld viaduct omhoog met de Kreidler.
Alles ging perfect tot Dirk bij de Schiedamseweg aankwam,

en die liep behoorlijk schuin naar beneden.

De handrem werkte niet naar behoren en omdat de bakfiets
een doortrapper was kon je niet achteruit trappen.

Dirk haalde zijn voeten van de trappers en scheurde naar beneden.
Maar hij kon de bakfiets niet meer controleren en verdween op de zij.
Plat op de Schiedamseweg. Voor de deur van Dorzo.

Wat een klap!

Mijn bed vloog door de lucht, de glazen buikflessen die vol zaten met
single sterretjes lagen verspreid en waren kapot, mijn kleding en bed
aan stukken en de enige gitaar die ik had was aan gort!

Dirk zijn gezicht was vuurrood en de tranen liepen over zijn gezicht.
Ondertussen was er een file ontstaan tot aan het begin van het Liesveld.
De politie kwam en hoorde het verhaal aan.

Ik was samen met iemand die langsliep begonnen de troep naar

de stoep te slepen om het verkeer door te laten.

Het garagebedrijf Dorzo dat toen op de Schiedamseweg
zat hielp de straat aan te vegen.
Na 15 minuten kon het verkeer weer rijden.

Dat was mijn verhuizing naar de
Jacob van Heemskerkstraat in Vlaardingen.
lets wat je nooit meer vergeet.



