
Amsterdam. De hippiestad 1967.

In 1967 ging ik voor de eerste keer naar Amsterdam.
Eigenlijk alleen om de dam te zien.
Op de dam ontmoette ik een knaap met de naam Hans?
Sympathieke gozer die in Amsterdam woonde in de Nieuwe Leliestraat ?.
Zijn ouders hadden daar een groente zaak.

Aangezien ik Amsterdam echt top vond vroeg ik Hans hoelang het duurde
voordat je een woning kon krijgen.

Wel in 1967 was er al een wachtlijst van bijna twee jaar.
Tot Hans zij, joh geen probleem mijn ouders verhuren ook kamers.
Top zij ik maar dan zal ik hier wel een andere baan moeten vinden.
Die baan had ik binnen een dag. April 67 woonde ik in Amsterdam.
Maar na 8 maanden verlangde ik toch terug naar Vlaardingen.
Ik miste mijn vrienden, muzikanten en ouders.

Maar ik heb het gigantisch naar mijn zin gehad in Amsterdam.
Toffe mensen, ook in de voetbal toen, fijne baas, toffe kamer,
super gezellig op de dam, zeer relaxed en geweldige kroegen en uitgaan 
mogelijkheden.

Voor mij toen de leukste stad in Nederland! Hoe het anno 2025 is?
Geen idee. Ik ben er voor het laatst in 1973 geweest bij een concert
van Deep Purple. Ik ben nog wel in de Nieuwe Leliestraat gaan kijken.
Maar er was toen al veel veranderd. Hoe het met Hans verder is verlopen
ook geen idee. In ieder geval was volgens mij de groentezaak 
niet meer van zijn ouders? 

Toch blijf ik aan Amsterdam denken als de hippiestad van Nederland.


