Producten die het verschil maakten.

Producten die vroeger heerlijk van smaak waren
maar vandaag de dag helaas niet meer smaken?

Wie herkend zich hierin?
Veel producten zijn helaas niet meer te krijgen.

Kuit.

In de 60 en 70s was er nog volop echte kabeljauw kuit te krijgen.
Van die grote plakken bij de viszaak.

Ik heb er afgekloven vingers van overgehouden.

Vroeger heerlijk!! Niet meer te krijgen.

ALDI

In de jaren 80 had je ALDI supermarkten.

Zij verkochten hamburgers in een ovaal blik.

Er waren verschillende soorten hamburgers. Echt zalig!!
Niet meer te krijgen.

De enige echte van Toor gazeuse limonade.
Zeker de bruine gazeuse was heerlijk van smaak.
Niet meer zoals vroeger te krijgen.

Chocolade pasta voor op brood.

De Vivo verkocht in de jaren 60 Chocolade pasta.
Een witte pot (karton) met een knalrood deksel.
Niet meer zoals vroeger te krijgen.

Fruithagel

In de jaren 60 bestond er fruithagel van een

(onbekend merk) Verkrijgbaar bij de Vivo.

De smaak van deze fruithagel is nooit meer geévenaard.
Ook niet door de grote namen.

Niet meer zoals vroeger te krijgen.

Melk

De glazen flessen melk.

De smaak van deze melk in fles was veel voller.

Ook de vanillevla in de glazen fles was veel lekkerder.
Niet meer zoals vroeger te krijgen.



Kaas.
De kaas vandaag de dag is niet te vergelijken met vroeger.

Overjarig was echt overjarig, Jong was jong en belegen was belegen.
Vroeger heerlijk!! Niet meer zoals vroeger te krijgen.

Vis.

In de jaren 60 had je echte lekkerbekjes en kibbeling.

Van die grote stukken echte kabeljauw.

Moten vis waar je een half uur mee bezig was.

Gebakken in soms stinkende olie en dan nog waren ze lekker.
Vroeger heerlijk!! Niet meer zoals vroeger te krijgen.

Aardappels.

Helaas bestaan er geen lekkere Aardappels meer.
Tegenwoordig is de smaak smerig en goor.

In de jaren 60 waren de aardappels heerlijk van smaak.
Niet meer zoals vroeger te krijgen.

Vlees.

Kennen jullie nog het olie stelletje?

Daarop werd het vlees langdurig gebraden.

Het duurde soms uren voordat het vlees klaar was.
Met gewoon peper en zout.

Vandaag de dag moet er een ton kruiden op het viees
wil het een beetje smaak hebben.

Niet meer zoals vroeger te krijgen.

Groenten.

Heb je toevallig een eigen moestuin?

Geweldig je mag je gelukkig prijzen.

Je beschikt dan nog over onbespoten groenten met de originele smaak.
De groenten vandaag de dag zijn niet vers uit de supermarkt

en niet smakelijk meer.

De enige uitzondering is misschien die in pot.

Vroeger heerlijk!!

Brood.

De smaak van brood vroeger was uitmuntend.

De smaak nu van brood is onsmakelijk en klef.

Massa productie zorgt ervoor dat het brood niet

meer is wat het ooit geweest is.

De warme bakkers zijn helaas uit het straatbeeld verdwenen.
Niet meer zoals vroeger te krijgen.



Snoepgoed.

Vroeger zonder kleur en smaakstoffen en het barstte van de suiker..
Tegenwoordig zit snoepgoed vol met bijproducten.

Waardoor de echte smaak van snoepgoed is verdwenen.

Ooit is een toverbal uit de 60er jaren gegeten? nee zeker.

Jammer dan had je het verschil direct geproefd.

Niet meer zoals vroeger te krijgen.

Snacks.

Je had in de 60's niet zoveel snacks.

Jawel de bekende frikandel, patat, kroket, gehaktbal en bitterbal.
Maar de smaak van deze snacks toen zijn niet meer te
vergelijken met vandaag de dag.

Niet meer zoals vroeger te krijgen.

Slaatjes.

In Schiedam had je een snackbar die de beste slaatjes maakte.
Elke zaterdagavond stond de zaak bomvol met

mensen die kwamen eten of halen.

De man maakte deze slaatjes alleen zaterdags.

Je had drie verschillende, vis, rund en huzaren salade.

Zulke snackbars bestaan helaas niet meer.

Patat en kroketten.

In Vlaardingen bestaat nog steeds Harteveld patat.

Vandaag de dag is hij nog steeds de beste in patat en kroketten.
Nergens zijn deze producten lekkerder als bij Harteveld.

En dat al 30 jaar.

Nog steeds heerlijk!! En gelukkig nog steeds te verkrijgen.

Tompoes.(gebakje)

De bakker maakte vroeger tompoezen met echte bakkersroom.
Die gele pudding tussen je tompoes. Met daarop echte slagroom.
Niet meer zoals vroeger te krijgen.

Koekkruimels.

Wie weet dit nog?

Ik heb ze zelf nog verkocht toen ik in opleiding voor banketbakker zat.
Een grote zak voor 1.00 gulden en kleine zak voor 0.50 cent.

Alles wat mislukte met bakken verdween in die zak.

Het afsnijdsel van cake, stroopwafels, gebroken koekjes, etc

Niet meer te krijgen?

Vleeswaren.



Busworst smaakte naar busworst en ham smaakte naar echte
ham. Snijworst smaakte naar snijworst en smeerworst smaakte
naar smeerworst. En laten we nu even eerlijk zijn??

Niet meer zoals vroeger te krijgen.
Piccalilly

De enige echte van Koeleman.
Zacht en heerlijk van smaak.

Helaas bestaat Koeleman niet meer.

Er waren nog zoveel meer producten die 100 keer beter
smaakten dan vandaag de dag.

Waar is die tijd gebleven dat producten nog smaak hadden?

Wie het antwoord weet mag op onze blog (contact formulier) reageren.

https://mariarie.deds.nl/gerechten/



