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Treinreis naar Ede 1958

Ik was vijf jaar toen ik voor het eerst op vakantie ging met mijn ouders.
Aangekomen op Vlaardingen centrum station kreeg ik een vreemd
gevoel.

Er werd mij verteld? Dat er een meisje aangereden zou worden door
een trein. Zij zou rijden op een gele fiets.

Mijn ouders begrepen er niets van en vertelden dat er niets zou
gebeuren. Mijn ouders kregen mij met moeite de trein in.

Toen wij aankwamen voor het station Ede Wageningen moest de trein
vol in de remmen en mensen vielen door het gangpad.

Toen de trein stopte bleek er een ongeval gebeurd te zijn.

U raad het al, een meisje met een gele fiets was gegrepen

door de trein waarin wij zaten.


https://mariariecontact.blogspot.com/

Mijn ouders waren lijkbleek en ik zei zie je nou wel! Ik wist het.

Wij werden verder met de bus vervoerd naar het station.

Toen we thuis kwamen in VId werd ik direct naar de huisarts gebracht.
Die constateerde een gezond kind zonder rare gebreken.

Ik ben later nog onderzocht door een psychiater en ook die

kon niets vinden.

Mijn kinderjaren zijn daarna betrekkelijk rustig verlopen

tot ik op mijzelf ging wonen.

Kortedijk kapper 1970

Ik was 15 toen ik op mijzelf ging wonen.

De eerste commune in de hippietijd.

Ik kwam via een vriend terecht op de Kortedijk in Vlaardingen.

Op een kamer die schuin naar beneden liep. (verzakt)

Je moest niet dronken thuiskomen anders tuimelde je naar beneden.
Op een avond kwam ik rond 1.00 uur thuis.

De licht schakelaar zat niet bij de deur maar bij mijn bed

(3 meter verder)

Toen ik binnenliep zag ik iets aan de zolder hangen,

maar in donker zie je niet alles.

Ik knipte het licht aan en daar hing aan een touw een man te bungelen?
Je schrikt je rot als je zoiets ziet. Maar het verdween zeer snel en ik kon
van de schrik weer op adem komen. Slapen is er die nacht niet meer
van gekomen.

Ik vertelde het gebeuren aan mijn vriend en die vertelde blozend dat de
kapper die hier altijd gewoond had zijn eigen had opgehangen in mijn
kamer.

ledereen wist hiervan behalve ik. Ik heb er nog kort gewoond en ben
daarna vertrokken. Van hieruit vertrok ik naar de Jacob van
Heemskerkstraat in VId.

De tweede commune. Wij hebben het dan over begin 1971

Jezus christ superstar 1972

Ik woonde al geruime tijd in die straat toen een vriend vroeg of ik mee
wilde gaan naar de film Jezus christ superstar.. ik dacht het niet,
aangezien ik een volbloed atheist was.

Maar Dirk zei ja man dit is echt te gek met veel muziek en zo..

Ik liet mij overhalen en we gingen naar Rotterdam. De film was aardig
maar de muziek was echt te gek. Toen wij buiten kwamen keken de



mensen mij allemaal aan??

Ik zei tegen Dirk is er wat aan mij te zien?

Dirk zei je lijkt wel wat op de hoofdrolspeler met dat lange haar.

Ja en so what? Maar de mensen bleven mij maar aankijken.

Op een gegeven moment stonden er tientallen mensen om mij heen.
Op mijn vraag waarom zij dat deden antwoorden zij dat het

licht om mij heen zo mooi was? Licht om mij heen? Oké....

Wij zijn terug gegaan naar VId en hebben er nog lang over gesproken.

Bij Youth for christ mistte ik de verkeerspaal 1971

Dirk vroeg mij een keer om mee te gaan naar Youth for christ.

Huh zei ik, je weet toch Dirk dat ik niet geloof.

Wat moet ik daar dan zoeken?

Dirk vertelde dat er een band zou komen die ik zeker moest zien.

Ik zei Dirk echt niet jongen ik ga niet naar die tent met al die gelovigen.
Je weet ik ben Atheist en heb daar niets te zoeken.

Maar Dirk lulde mij toch om mee te gaan.

Ik liep met een groepje mee waarin zich een leuk blond meisje bevond.
Ik deed een beetje stoer om op te vallen.

Vlak bij die Youth for christ tent in het west Nieuwland stond een
verkeerspaal, ik nam een korte aanloop om tegen die paal te trappen
maar mistte volledig die paal met als gevolg dat ik plat op mijn rug
terecht kwam.

Hoe kon ik die paal missen die nog geen meter van mij vandaan stond?
ledereen begon te lachen en merkte op dat ik niet moest spotten

met de heer.

Ik zei dat ik dat niet deed maar indruk wilde maken op dat blonde
meisje.

Opmerkelijk was dat ik dat meisje niet meer zag ook bij binnenkomst
was zij er niet.

Ik vroeg Dirk wie is dat blonde meisje die met ons liep?

Dirk zei blond meisje? Wie? ik heb geen blond meisje gezien?

Doodskist in de van de Driftstraat Vlaardingen 1972
Mijn ouders gingen verhuizen en hadden een huis gekregen in de van

der Driftstraat Vlaardingen. Ze hadden mij benaderd of ik met een paar
vrienden kon helpen met de verhuizing. Natuurlijk zei ik, ik regel wel een



paar mensen om te helpen.

Kom dan morgen even langs voor de sleutel.

Ik had de woning nog niet gezien.

Ik haalde de volgende dag de sleutel op en ging naar de woning.

Het eerste wat ik zag was een doodskist in het kleinste

deel van de kamer (L-vormig)

Ik keek erna en zag dat de kist leeg was?

Wat vreemd ze hebben een lege doodkist laten staan?

Ik zal mijn ouders wel bellen anders schrikken zij zich rot.

Ik zag de kist zo duidelijk dat ik nog precies weet hoe deze eruit zag.
De kist was mahonie met een gebogen deksel dat hoogwaardig
glansde.

Het stond op een baar met twee schragen.

De kist was dicht maar niet afgesloten?

Toen ik het mijn ouders vertelde schrokken zij zich een hoedje.

De tweede keer dat ik kwam met mijn vader was er geen kist meer.
Hebben ze de kist weggehaald? Mijn vader keek mij aan zo met een blik
van ik heb meer met je meegemaakt dus ik geloof je.

Opmerkelijk genoeg werd mijn vader daar ernstig ziek en is
uiteindelijk in ziekenhuis Holy overleden.

De verdwenen krissen.

De kris is een Indonesisch familie wapen.

Mijn vader heeft deze meegenomen uit Indonesié in 1949

Deze krissen hebben jaren in de woonkamer gehangen.

Mijn moeder wilde deze krissen uit de woonkamer en ze verhuisden
naar zolder.

In deze periode woonde ik even thuis vanwege problemen.

Ik heb deze krissen namelijk zelf naar boven gebracht en op een
kledingkast gelegd.

Op een keer kwamen er kennissen van mijn moeder waarvan

Zij naailes kreeg.

De vrouw begon onmiddellijk te praten dat mijn ouders de
krissen weg moest doen?

Zij was nooit eerder binnen geweest?

Maar mijn moeder was een kwek dus die zal er wel over gesproken
hebben. Deze mensen kwamen uit Indonesié dus daar is zeker over
gepraat. Mijn vader kon die personen niet zien of luchten maar hij kon



ze ook niet weg sturen. Dus hij liet ze maar praten. De vrouw
benadrukte nog deze weg te doen anders gingen de
krissen opzoek naar de rechtmatige eigenaar?

Is goed zei mijn vader die het atheisme heeft uitgevonden.
Niemand wist dus waar de krissen lagen behalve ik.

Mijn vader wilde weten waar ze lagen en dus vertelde ik
hem precies waar.

Enige maanden later toen ik weer op mijzelf woonde en ik
zondags bij mijn ouders ging eten, kwam vader naar mij toe
en zei, ik kan die krissen niet vinden?

Oh was mijn antwoord, heeft ma ze dan weggehaald of zo.

Geen idee zei mijn vader ik heb haar niet verteld waar ze lagen.

En buiten dat kwam moeder kwam nooit op zolder.

Wij gingen naar boven en de krissen waren inderdaad weg?

Vader ging naar beneden terwijl ik nog even bleef zoeken.

Vrouw waar zijn die twee krissen die op zolder lagen?

Mijn moeder vertelde dat zij geen idee had waar die krissen waren?.
De krissen zijn nooit meer gevonden?

Ook na de verhuizing (mijn vader was toen al ernstig ziek)

zijn ze niet meer gevonden.

Eleonarastraat. voorspellende droom die een jaar duurde,
Het hondje van mijn ouders en het medium.

Mijn ouders gingen vanwege de ziekte van mijn vader voor

de laatste keer verhuizen.

Dit keer naar een kleinere woning omdat mijn moeder vader

wilde verzorgen tot de dood.

Ik woonde op mijzelf met mijn vrouw in de oostwijk in VId

Elke nacht werd ik wakker van een droom die steeds hetzelfde was.
Een huis, drie personen, verbouwen, afbreken, slopen, hamers en puin.

De droom ging als volgt:

Er was een huis waarin drie personen aan het slopen waren.

Mijn oom op zolder, mijn opa op de 2° verdieping en iemand op de
begane grond.

Zij waren gelijktijdig bezig met hakken, breken, slopen, enz.



Op een bepaald moment stort het huis in onder het brute geweld.
Op het laatst van de droom zie ik iemand uit het huis kruipen maar
dodelijk gewond.

Daarna klaar wakker en zweten als een otter?

Deze droom heeft een jaar geduurd.

Na ongeveer drie maanden na de laatste droom overlijd mijn oom

op het dak van zijn plezierbootje in de VId vaart.

Hij was opslag dood door een hartstilstand, zes maanden later

overlijd mijn opa op de 2° verdieping in de slaapkamer door een
hartstilstand.

En zes maanden later overlijd mijn vader aan een fatale hartstilstand
veroorzaakt door longkanker. Mijn vader bleek dus de gewonde persoon
die ik uit het huis zag kruipen.

Voordat mijn vader overleed was er een tweede droom.

In deze droom die slechts eenmalig was zag ik een ambulance
voor de deur van het ouderlijk huis staan.

Ik werd wakker en vertelde mijn vrouw dat er iets gebeurd was
met mijn vader. Ik stapte uit bed en reed naar mijn ouderlijk huis.
Daar bleek alles stil en er was geen enkele reden om naar
binnen te gaan aangezien alles op slot was en de gordijnen dicht.

En ik wilde mijn ouders ook geen schrik aanjagen om binnen te vallen.
Deze droom was zaterdagnacht op zondag morgen om 10 over 4
nachts. |k ben naar huis gegaan, heb mijn hengels gepakt

en ben gaan vissen om tot rust te komen.

Ik zag de zusters nog fietsen naar het Holy ziekenhuis.

Precies een jaar later werd ik gebeld op mijn werk.

Of ik direct naar het ziekenhuis wilde komen.

Mijn vader had nachts een zware hartinfarct gehad en was door de
ambulance weggebracht naar het Holy ziekenhuis.

Hij overleed zaterdagnacht om 10 over 4 exact de tijd en datum die
ik gezien had in mijn tweede droom.

Maar er gebeurde nog meer in mijn dromen.
Na de tweede droom kwam er vervolgens een derde?
Drie maanden achtereen.



Ik droomde dat er een blanke onbeschreven steen stond
op een graf.

Korte tijd na het overlijden van mijn vader stierf mijn oma.
Het mensje stond nog in de kamer terwijl familie buiten op
de plaats de buit stonden te verdelen.

Ik walgde van deze familie en wilde zo snel mogelijk weg.

Vanaf die dag kreeg ik drie maanden lang een droom dat

er een blanke onbeschreven steen stond op een graf.

Oma is begraven zonder een grafsteen want die bleek te duur.
Vandaar de droom van een blanke onbeschreven grafsteen!

Het hondje Molly in de Eleonorastraat

Korte tijd na het overlijden van mijn vader deed het hondje

van mijn ouders vreemd.

Ik vertrouwde het niet en ging naar de dierenarts.

De dierenarts constateerde een tumor in de buik.

We hebben Molly laten opereren en daags daarna kwam hij weer thuis.
Ik bleef na het overlijden van mijn vader enige weken bij

mijn moeder slapen.

Diezelfde nacht hoorde ik Molly een gil geven en ik rende

naar de gang waar hij altijd lag. Molly was overleden.

Molly en mijn vader waren twee handen op een buik.

Het medium in de Eleonorastraat

Na het overlijden van vader ging het snel achteruit met mijn moeder.
Ze kon het niet verwerken en vroeg of ik met mijn gave haar
kon helpen om contact te leggen.

Ik vertelde haar dat dit niet kon aangezien zij eigen was.
Een ander medium kon haar misschien beter helpen.

Daar begon ze niet aan.

Ik was inmiddels weer thuis gaan wonen na een maand bij
mijn moeder gewoond te hebben.

Toen ze mij belde dat zij een afspraak gemaakt had met
een ander medium.

Maar ik moest er de eerste keer wel bij aanwezig zijn.

Ik stapte in de auto en reed met mijn vrouw naar haar huis
in de Eleonorastraat.



Daar aangekomen vertelde mijn moeder dat ze toch de stap had
genomen om een medium te vragen.

Het wachten was nu op het medium.

Terwijl ik op de bank zat voelde ik een kou die optrok tot
de boven benen?

Ik zei voelen jullie ook die kou?

Nee was het antwoord van zowel mijn vrouw als moeder.
De kou trok door tot mijn middel en ik schrok er zelf van.
Wat had dit te betekenen? Maar het medium kwam niet..
Ik zei er is iets aan de hand met het medium of iemand
anders die hem na staat.

Mijn moeder pakte de telefoon en belde.

De man kwam aan de telefoon en vertelde sorry mevrouw

maar mijn moeder is zojuist overleden.

Ik maak wel een nieuwe afspraak.

Mijn moeder en vrouw keken beide naar mij met ogen zo groot als
schoteltjes. Hoe kon jij dat nu weten was de vraag.

Maar het werd steeds vreemder.

Ik zag opeens het huis van het medium en vroeg moeder

alles op te schrijven. Ik zag een kamer waar veel donkere
meubels stonden, dikke rode gordijnen, een opstap in de kamer
(trapje naar boven) naar een andere kamer en nog veel meer.

Wij zijn weggegaan naar huis en zouden terug komen als er

een nieuwe afspraak gemaakt kon worden.

Na enige weken belde het medium die later mr. Boo(n)m bleek te heten
naar mijn moeder voor een nieuwe afspraak. Mijn moeder vertelde het
hele verhaal wat zij met mij had meegemaakt over het medium.
De man stond perplex omdat alle gegevens bleken te kloppen
met wat ik gezien had. Hij vroeg mijn moeder a.u.b. of ik contact
met hem wilde opnemen. Ik heb dit nooit gedaan en ben ook niet
aanwezig geweest bij de sessies die hij bij moeders thuis

heeft gedaan. Ik heb nooit contact gehad met dit medium..

Geestverschijning Mesdagstraat 1977

Dit is een van de vreemdste ervaringen die ik ooit heb meegemaakt.
Wij woonden in de Mesdagstraat VId boven het café van Thijs van
Bodegom

Wij waren daar via een vriend gekomen omdat onze oude woning
verkocht werd.



De verhuizing verliep zonder problemen en we woonden

er eigenlijk prima.

Het enige vervelende was de stank van de wc's onder ons.
Echt zo'n plas lucht.

Ik ging op een keer naar beneden met de vraag of de eigenaar
hier iets aan kon doen.

En dat heeft hij zeker gedaan.

Hij nodigde ons uit om kennis te maken.

Op een zaterdagavond gingen we beide naar beneden om

een drankje te halen.

Thijs vertelde verhalen en later bleek dat hij een oom was

van mijn vrouw?

Het was nooit druk in het café? En wij dachten dat hij moest sluiten
omdat er geen klanten kwamen. Een café zonder klanten is geen café.
Maar er bleek meer aan de hand dan klanten die weg bleven.

Na het overlijlden van zijn vrouw begaf Thijs zich op het pad van

het paranormale. Door seances wilde hij in contact komen met zijn
overleden vrouw.

Gasten wisten dit en kwamen daarom niet graag in het café.

Op een avond gingen wij naar bed, ik moest nog wat dingen doen
maar de vrouw lag al in diepe slaap.

Bij het licht uit doen zag ik een verschijning in de woonkamer.

En toen ik bovenaan de trap kwam kreeg ik de schrik van mijn leven.
Er stond een persoon met een pij en een muts op die leek op een
hoofddeksel die de barbaren vroeger droegen.

Je weet wel zo'n muts waarvan er aan twee kanten flappen hingen.
Maar bij deze verschijning waren de flappen opgebonden naar boven.
En de handen waren niet zichtbaar maar in de mouwen verborgen?
Er was geen kruis te zien, touw of band?

De monnik zoals ik hem zal noemen, zag er vriendelijk uit en

lachte heel flauwtjes naar mij. Maar ik kon hem niet passeren.

Hij verdween in het niets na enkele seconden.

Ik heb hem daarna nooit meer gezien.

Boeken omvallen in Mesdagstraat (vervolg Monnik geest)
Er stonden nog vuilniszakken op de overloop met boeken die

nog uitgepakt moesten worden.
Alle zakken waren omgevallen



en de boeken lagen op de overloop verspreid?

Ik ben mijn bed ingekropen heb mijn vrouw wakker gemaakt en verteld
wat er gebeurd was. Zij durfde niet meer te gaan slapen en we zijn
maar naar beneden gegaan. Ik heb toen een tekening gemaakt maar
die is door jaren heen verloren gegaan.

Ik heb geen enkele foto kunnen vinden die uitbeeld van wat ik die nacht

zag. Ook het hoofddeksel is een mysterie? Hier een foto en tekening die
op de verschijning leken.
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De grijze flappen stonden omhoog over de kap

Vreemde gebeurtenissen in 2° Maasbosstraat 1973

Toen ik een eigen huis kreeg na mijn commune tijd bij Dirk
was het moeilijk om te wennen.

Ik stond er ineens alleen voor.

In de tijd bij de commune werkte ik en als ik avonds thuis kwam
maakte Dirk (in memoriam) het eten klaar.

Ja Dirk was al jong afgekeurd wegens ernstige rug problemen.
Dus ik kon gaan douchen en direct aanvallen.

Nu moest ik alles zelf doen. In de eerste tijd gebeurde er niet veel.
Ik stond er eigenlijk niet bij stil totdat er op een avond een groep
mensen langs kwam.

Vier meiden, en vijf jongens en het was niet eens feest of zo?


https://mariarie.deds.nl/inmemoriam/

Huis inwijding...

Mijn gave was inmiddels toegenomen sinds ik hier woonde.

Ik heb werkelijk geen idee waarom?

Maar op die avond gebeurden er dingen die ik eerder nooit

had meegemaakt.

Ik had een vriendin die zwanger was en dit kind niet mocht volbrengen
omdat ze een Indonesische vader had die Soekarno had kunnen heten.
Het kind heeft ze later in Engeland laten weghalen omdat dat moest
van haar vader.

Maar dat is een heel ander verhaal.

De avond begon met muziek, sfeer en verhalen.

Ja zoals gebruikelijk ging het die kant op.

ledereen had wel wat meegemaakt op het gebied van het paranormale.
De verhalen bleven komen alsof er een boek geschreven moest
worden.

Toen was ik aan de buurt, en enige goede vrienden wisten al waar dit
naar toe ging.

Maar die vier meiden waren nooit bij mij thuis geweest.

De eerste vraag was of ik dingen kon verplaatsen? Natuurlijk zei ik.
Wat wil je zien?

Op zolder lag mijn oude Afghaan jas die ik uitsluitend in de winter droeg.
Ik zei tegen een van die meiden ga naar zolder en kijk waar die jas ligt.
Kom dan naar beneden en doe de deur dicht.

Ze gingen met z'n vieren naar zolder want ze durfden niet alleen..

Toen ze beneden kwamen en de deur dicht trokken liet ik eerst de deur
verschillende keren open en dicht gaan. Ze schrokken zich rot.

Gerard gooide de deur steeds dicht en ik deed hem weer open.

Ik zei oke nu stil zijn zodat ik mij kan concentreren op de jas.

Het volgende moment hoorde we een klap in de gang en mijn

Afghaan jas lag beneden.

Deze jas lag achterin op zolder en moest door een tussenwand en
traphekje passeren om naar beneden te vallen.

De jas was zelfs niet op de trap blijven steken..

men dacht eerst dat ik een geintje had gemaakt en dat er iemand

naar boven was gegaan. |k zei ga dan boven kijken of er iemand is.
Niemand dus... want iedereen zat beneden.

Marja heette dat meisje vroeg of ik oude horloges kon laten lopen
zoals Ulri Geller, ik zei ik wil het wel proberen, oké dan ga ik het



thuis halen. Toen ze terug kwam nam ik het oude vestzak horloge van
haar opa in mijn handen en begon eraan te denken.

Het horloge had 30 jaar niet meer gelopen en zelfs de horlogemaker
kon het niet repareren? Toen ik mijn hand open deed liep het horloge
weer. Het heeft 3 maanden gelopen waarna het stopte voor altijd.

Ik heb vele stemmen gehoord op zolder die niet van de buren waren.
Ook het voetballen kwam niet van de buren.

De vreemde foto achter de muur waar de douche moest komen

Bij een van de meiden van die avond (zie boven) leerde ik mijn
nieuwe vriendin kennen en later echtgenoot.

Ik had geen douche maar ging naar het badhuis

Mijn vriendin vroeg of het mogelijk was een douche te maken?
We kunnen het proberen.

Onder de trap naar zolder was een grote kastruimte.

Daar moest wel het een en ander aan verbouwd worden.

In die tijd had je nog een geiser dus moesten er overal gaten
geboord worden.

Aan de zijkant van de muur zaten oude platen hardboard met
die nep groene tegeltjes erop. Tijdens het wegbreken viel er een
foto achter vandaan. Met daarop een man die afgebeeld stond
voor een berg. Ik heb de foto aan mijn vader laten zien en die
vertelde dat ik de foto moest verbranden?

Ik begreep niet goed waarom.

Volgens mijn vader was de man op de foto een marinier die
afgebeeld stond voor de heilige berg isma Soerabaja.

Op het internet kan ik vreemd genoeg niets van deze berg terug vinden?
Op verzoek van mijn vader hebben wij de foto proberen te verbranden
maar deze wilde niet branden? Onder wie drie getuigen...

Ik heb toen de foto in honderden stukjes verscheurd.

Tijdens het scheuren hoorde ik een stem die riep om hulp,

maar ik was al te ver heen met scheuren voordat ik iets kon doen.
Vreemd?

Ook dit heeft weer met Indonesiée te maken zoals je zal lezen in mijn
andere verhalen.



Witte handen boven wc raampje 1938

Toen mijn vader nog thuis woonde bij zijn ouders vertelde hij

een verhaal over witte handen achter het wc-raam.

Mijn vader is de uitvinder van het atheisme zo te spreken.

Hij geloofde werkelijk niets!

Toch is er iets gebeurd in zijn leven wat hij nooit vergeten is.

Zijn ouders woonden in sclavenburg in Vlaardingen 1938

De wc zat achter het huis tegenover een klein plaatsje 2x2mtr

er kon niemand komen aangezien ervoor en achter huizen stonden.
Dat plaatsje was voor de wastobbe met wringer.

En de was hing in de straat van huis tot huis.

Dus wasten de dames op dagen die onderling waren afgesproken
anders was er geen plaats aan de waslijn.

Op een avond in december? Moest vader naar de wc voor de grote
boodschap.

Terwijl hij wachtte op de komst keek hij naar boven.

Het kleine wc raampje was ineens verlicht door twee witte handen.
En spier witte handen zoals mijn vader het omschreef.

Nou schrok mijn vader niet snel maar dit was wel erg bizar..

Hij veegde af en rende naar de kamer met het verhaal.

Mijn opa zei, kom niet zo raar doen hoor.

Dat was gewoon de maan die je zag.

Vader vertelde jaren later dit verhaal aan mij en ik ben gaan
zoeken of deze witte handen een betekenis hadden?

Ik heb nooit iets gevonden helaas...

Begraafplaats waar dochter mensen en dieren zag. 1992

Toen mijn vader anderhalf jaar dood was werd onze eerste

dochter geboren.

Wij gingen altijd naar de begraafplaats om even gedag te zeggen.
Wij plaatsten dan een mini kerstboom die uitgroeide tot een volwassen
boom met twee stammen of bloemen waarvan hij eigenlijk niet hield.
Na een aantal jaren toen de kleine meid kon lopen gingen we weer.
Ze vroeg of ze op mijn schouders mocht zitten.

Plotseling begon ze te praten over mensen en dieren.

Ik vroeg haar wat voor mensen en dieren?

Nou mensen in heeeeel oude kleren en paarden met dekens

om in het zwart?

Huh kan je deze mensen zien dan?



Ja hoor was het antwoord hier naast op het veld.

Ze hebben alleen rare schoenen aan niet die jij aan hebt papa.
Oh er zitten grote metalen dingen op de schoenen.

Oké en wat zie je nog meer aan dieren?

Eigenlijk alleen paarden en honden was het antwoord..

We zijn verder gelopen naar het graf en toen we terug liepen
zij de meid alle mensen en dieren zijn weg....

Pietje oproepen via spel en licht valt uit

Mesdagstraat 1978

Vrienden zouden die avond langs komen voor een avondje
videospelletjes.

Je weet misschien nog wel die oude dingen (Atari)

Na enige tijd ging het vervelen en deden we een kaartspelletje
met vragen over het paranormale. ledereen stelde vragen en er
gebeurde niets. Tot H zei pietje kom is hier.

H ging naar het toilet en plotseling viel het licht uit.

H kwam met haar broek op de enkels de kamer binnen rennen.
Zij was zich kapot geschrokken.

Jan en ik gingen naar beneden om te kijken of er stoppen
uitgeslagen waren. Het licht brandde gewoon in het café en bij
de buren aan de overkant ook?? Vreemd met een zaklamp gingen
we de trap af naar de stoppen kast. Alle stoppen waren heel?
Waarom dan geen stroom?

Ik liep naar de buren aan de overkant en vroeg hebben jullie
ook geen stroom.

Ja was het antwoord alleen draait het op halve kracht..

Thijs (de café eigenaar beneden) zat inmiddels ook zonder
stroom en had kaarsen aangestoken. Bij de sigarenzaak op

de hoek hebben we Eneco gebeld maar die wisten van niets??
Ze waren wel binnen 10 minuten ter plaatse.

Daar werd geconcludeerd dat de hoofdzekering gesmolten was?
Ze begrepen niet hoe dat mogelijk was.

Pietje is nog regelmatig besproken maar heeft zich nooit laten zien.



Koets over de gordijnen 1979

In diezelfde woning gebeurde echt alles!

Tijdens het eten zag ik op de gordijnen een koets rijden?

Ik moest er om lachen omdat het mogelijk een schaduw was

van de gaskachel of zo.

Plotseling ging de bel en ik liep naar beneden.

Deed het deur raampje open en zag een vreemd gezicht die zich
voorstelde als iemand van de mormoonse kerk die de koets kwam
brengen. Koets? Nee geen maandblad of zo maar een waarschuwing
dat wij in gevaar kwamen als we niet tot het mormoonse geloof
zouden toetreden. Eerst schrok ik maar daar was ik snel overheen.
Ik zei neem je koets maar mee en geluk ermee.

Ik heb deze vreemde figuur nooit meer gezien.

Het vreemdste is dat de figuur bij andere buren nooit aan

de deur is geweest.

En de buren aan de overkant waren zelfs jehova getuigen...

Ik werd dus al gewaarschuwd voordat er iets ging gebeuren.

Heeft uw broeders lief Dwarsbleekstraat 1993

Wij woonden sinds enige tijd in een woning aan de

Dwarsbleekstraat in Vlaardingen.

Toen de bel ging. Het was Moederdag en we zouden weg gaan.

Het stel man en vrouw, hij kwam mij bekend voor?

Volgens mij uit de muziek.

Na koffie en een gezellige babbel begon hij over het geloof te praten.

Ik vertelde hun dat ik niet geinteresseerd was en ze lieten het daarbij.

Ik zei we gaan zo weg voor Moederdag dus sorry.

Ze stapten beide op van de keukentafel en liepen naar buiten.

Voor hij weg ging gaf hij mij een bruin pakketje en zei dat ik de

eerste regel moest lezen.

Ik pakte het uit en het betrof een kleine bijbel.

Ik was woest rot op idioot met je bijbel. Ik sloeg het toch open en op de
eerste regel stond heeft u broeders lief. Ik heb geloof het of niet deze
mensen nooit meer gezien..

Later vertelde mij een vriend dat dit waarschijnlijk .... was die eerder dat
jaar was overleden? Ze moesten mij blijkbaar daar boven wel hebben....



Doodshoofd kind in Hof Vlaardingen

We spreken 1993.

Tijdens een wandeling in het VId hof fietste er een kind langs ons.
Toen ik het kind aankeek zag ik een doodshoofd?

Ik begreep niet wat dit betekende?

Later hoorden we dat er op de hofsingel een kind was doodgereden
op zijn fiets.

Dwarsbleekstraat stem dat alles goed was met mijn vrouw

Tijdens een onderzoek naar het syndroom van Tietse bij mijn vrouw
werd wat gevonden op de lever dat er niet goed uit zag.

De dokter deelde mee dat er onderzoeken moesten komen om
mogelijk te behandelen.

Zij was toen 25 jaar en was er helemaal kapot van.

TijJdens de wandeling naar huis kwam er ineens een stem die
vertelde dat er niets aan de hand was en dat er een second

opinion moest komen. |k vertelde dit aan haar en zij wilde gelijk

terug naar de arts voor een schrijven naar een andere arts.

Hij zei wacht nu even dit af! Nee ik wil gelijk naar een andere arts.
Toen we bij deze arts verschenen heeft hij verschillende onderzoeken
gedaan maar kon niets vinden op twee kleine littekens op de lever na.
Deze konden absoluut geen kwaad.

Vandaag de dag is ze 67 en is er gelukkig nog steeds.

Kan je dit wel zeggen vraagt u zich af?

Ja de stem was duidelijk en heel zeker daarom heb ik haar

verteld dat er niets aan de hand was...

Vader gezien in de Dwarsbleekstraat door mijn vrouw.

Ook mijn vrouw heeft dingen gezien die ik nooit heb mogen
zien of horen.

Zij werd op een nacht wakker omdat zij naar het toilet moest.
Toen zij beneden kwam hoorde zij wat geluid in de woonkamer.
Toen zij in de woonkamer kwam zag zij haar schoonvader in de
schommelstoel zitten.

Hij droeg een koptelefoon en luisterde blijkbaar naar muziek.
En ondanks dat zijn mond niet open ging vertelde hij dat hij

bij onze meid was gaan kijken



Zij is daarna naar boven gegaan en weer gaan slapen.
De volgende dag vertelde zij het hele verhaal aan mij.

Stem waarschuwt mij voor onze dochter.

Ik werkte bij een kringloopbedrijf, toen ik avonds de deur wilde
sluiten hoorde ik een stem zeggen .... dochter ziekenhuis.

Ik begreep er niet veel van.

Maandag na het weekend lag die meid in het ziekenhuis met
het Rota virus.

Overleden moeder van kameraad gezien zonder tanden.

Mijn kameraad geloofde weinig in paranormale zaken.

Scepticus zeg maar.

Maar tijdens mijn wekelijkse bezoek aan Jan gebeurde er iets vreemds.
Ik zag plots zijn moeder die ik niet heb gekend.

Zij was al vroeg overleden toen de jongens Jan en Cock nog klein
waren.

Alleen zijn zus was toen al ouder.

Aan de verschijning was alleen iets vreemds?

Deze vrouw had geen tanden?

Ik vertelde dit tegen Jan en hij begreep er niets van.

Toen ik de week daarna bij hem kwam had hij zijn oudere zus gebeld
met de vraag over zijn moeder wat ik verteld had.

Zijn zus stond versteld en vertelde dat moeder haar tanden had laten
trekken voordat zij stierf..

Jan is later gaan geloven in het paranormale.

Er zijn vele vreemde dingen gebeurd in de woningen waar
wij gewoond hebben.

Vreemde verschijnselen in woning nieuw vossemeer.

Deze woning was altijd koud, had een zolder die niet gevonden
kon worden, had een kelder waarvan de ingang niet bestond?
en trok alle energie weg die je had.

Vreemde verschijnselen in een woning Steenbergen. (NB)
Daar hadden we problemen met elektriciteit en deuren die
open en dicht gingen?



Rozengeur in woning Rotterdam

In deze woning heb ik zelf niets meegemaakt alleen mijn
partner rook elke dag de geur van rozen.

En zo zijn er nog honderd verhalen over het paranormale.
Afkortingen, VId = Vlaardingen

Bij vragen kunt u contact opnemen met Aad.

Al deze verhalen zijn echt gebeurd en niet verzonnen..
Copyright 2015 / Laatste update 2025


https://mariariecontact.blogspot.com/




